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GENESIS    

Oud worden is het eindelijk vermogen  

ver af te zijn van plannen en getallen;  

een eindelijke verheldering van ogen  

voordat het donker van de nacht gaat vallen.  

 

Het is een opengaan van vergezichten,  

een bijna van gehavendheid genezen;  

een aan de rand der tijdeloosheid wezen.  

Of in de avond gij de zee ziet lichten.  

 

 

 

 

Het is, allengs, een onomstotelijk weten  

dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen  

wanneer men van u schrijven zal: 'ontslapen'. 

Wanneer uw naam op aarde is vergeten.   

Gedicht: Ida Gerhardt 

Foto: ‘Genesis ‘ op plafond Oosterkerk,  

           Ruud Gortworst 
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Misschien heb ik altijd verkeerd begrepen wat er met Gods wet en Gods koninkrijk bedoeld werd. 

In elk geval zie ik het nu anders dan ik het eerder zag. ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een 

licht op mijn pad,’ zingt de dichter van Psalm 119. Deze Psalm is een van de vele teksten in de Bij-

bel die bezingen hoe geweldig Gods wet is. De dichter denkt er dag en nacht aan en wordt er zo 

blij van. 

 

Ik dacht bij de wet van God altijd aan de tien geboden en dergelijke, regels voor hoe te leven: niet 

doden, niet stelen, niet liegen enzovoort. En dan misschien ook nog wel wat positievere geboden: 

dat je moet opkomen voor de zwakken en rechtvaardig moet zijn. Dit is allemaal heel belangrijk 

natuurlijk, maar het past eigenlijk niet zo goed bij het ‘er dag en nacht aan denken’ en het er zo 

blij van worden. Hoe blij word je ervan dag en nacht te denken aan dat je niet mag stelen of lie-

gen, of dat het je plicht is om goed voor anderen te zorgen? 

“Gods koninkrijk is nabij,” zo wordt in de evangeliën Jezus’ boodschap keer op keer samengevat. 

Bij Gods koninkrijk dacht ik vaak aan een soort utopisch luilekkerland zonder pijn en verdriet en 

met genoeg voor iedereen. We zijn inmiddels zo’n tweeduizend jaar later – is het nog steeds de 

droom dat die toestand bijna aanbreekt? Moeten we maar vooral blijven hopen dat het nu echt 

dichtbij is? 

 

Wat als Gods wet nu eens veel persoonlijker is dan een regel die je in een wetboek zou kunnen 

opschrijven en je bij juristen kunt neerleggen? Wat als Gods wet niet bestaat uit regels die altijd 

en voor iedereen gelden, maar uit de richting die jij hier en nu in jouw leven op moet? God heeft 

een plan met jouw leven. Dat wat jij nu moet doen, hoeft niet hetzelfde te zijn als wat iemand 

anders in een vergelijkbare situatie moet doen. In de Bijbel kun je een algemene richting vinden – 

elkaar liefhebben en dergelijke – maar er zijn geen experts die kunnen bepalen wat voor jou nu 

Gods wet is. God is bij je en wil je leiden. Als dat Gods wet is kan ik mij voorstellen dat je er dag en 

nacht aan denkt en blij van wordt. 

 

En zo ook met Gods koninkrijk: we hoeven niet te wachten en te hopen op Gods koninkrijk eens 

ooit in de toekomst. Gods koninkrijk is zo nabij dat het er al is voor wie God koning laat zijn in 

haar of zijn leven. God is nabij en wil met zijn aan jou hier en nu gerichte woord een lamp voor je 

voet zijn en een licht op je pad!  

           Ds. Hermen Kroesbergen 

Overdenking  
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Kerkdiensten 

Zondag 26 januari – 10.00 uur 

Heilig Avondmaal 

Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 23 februari – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 2 februari – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Martien Pettinga 

Organist: Ike Wolters 

M.m.v.  De Cantorij o.l.v. Ike 

Zondag 2 maart – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Marcel Barnard 

Organist: Ike Wolters 

M.m.v. De Cantorij o.l.v. Ike 

Zondag 9 februari – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Pieter Pronk 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 9 maart – 10 00 uur 

Zuiderwoude 

1e zondag 40-dagen tijd 

Ds. Herriane Allewijn 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 16 februari – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 16 maart – 10.00 uur 
Broek in Waterland 

2de zondag 40-dagen tijd 

Heilig avondmaal 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 
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26 januari 
Ik las in de krant dat er in Nederland steeds 
meer Bijbels verkocht schijnen te worden. Bij 
de jeugd zou de allergie voor religie weg zijn 
en een boekhandelaar vertelt elke dag wel vijf 
klanten hun eerste Bijbel te verkopen. Wat 
doe je dan met zo’n Bijbel vraag ik mij af? Hoe 
lees je wat daarin staat? Op het leesrooster 
voor 26 januari staat een tekst over Jezus die 
de Bijbel leest. In de synagoge krijgt hij de 
boekrol van Jesaja aangereikt en na de lezing 
verkondigt hij: “Vandaag hebben jullie deze 
schrifttekst in vervulling horen gaan!” Hoe 
lezen wij de Bijbel? Wat verwachten wij als 
we de Bijbel openen? Daar willen we het deze 
zondag over hebben. Deze dienst vieren we 
ook de Maaltijd van de Heer. 
 

2 februari 
Zondag 2 februari is de eerste zondag van het 
nieuwe jaar dat de cantorij weer te horen zal 
zijn. Cantorij-lid dominee Martien Pettinga 
gaat die zondag voor. 

9 februari 
Op deze zondag gaat ds. Pieter Pronk, afkom-
stig van Marken, voor. Hij is op dit moment 
voorganger in de Gereformeerde kerk van 
Loenen aan de Vecht. 

16 & 23 februari 
Op zondag 16 februari staan we kort stil bij de 
Psalm van de zondag, Psalm 1: “Gelukkig de 
mens die niet meegaat met wie kwaad doen.” 
Vervolgens lezen we alvast de hele onderwij-
zing van Jezus aan zijn leerlingen, die voor 16 
en 23 februari op het rooster staan: Lucas 6: 
17-38. Iedereen wordt vervolgens gevraagd 
hier vragen, moeilijkheden, ideeën en sugges-
ties bij op te schrijven.  

 

 

Op zondag 23 februari gaan we hier dan ver-
der op in. 
 

2 maart 
Zondag 2 maart is de cantorij opnieuw te ho-
ren. Deze keer wordt de dienst geleid door ds. 
Marcel Barnard die in zijn tijd in Broek in Wa-
terland met de cantorij begonnen is. Mei vorig 
jaar kwam ik tot mijn verrassing al enkele 
Broekers tegen bij het afscheid van Marcel 
Barnard als hoogleraar liturgiek. 
 
Veertigdagentijd 
 
Op woensdag 5 maart is het Aswoensdag en 
lezen we de evangelielezing die hoort bij die 
dag over de juiste manier van vasten.  
Doen wij ook aan een vorm van vasten in de 
Veertigdagentijd? Hebben we andere spiritue-
le gebruiken? En hoe doen we die?  
De gezamenlijke vespers in de veertigdagen-
tijd voor Pasen beginnen in Monnickendam.  
 

9 maart is de eerste zondag van de Veertigda-
gentijd en gaat ds Herianne Allewijn voor. 
 

16 maart 
De tweede zondag van de Veertigdagentijd 
staat het verhaal van de verheerlijking van 
Jezus op de berg centraal, dit jaar gelezen uit 
Lucas. Voor het oog van Petrus, Johannes en 
Jacobus verandert Jezus: hij begint te stralen. 
En ook Mozes en Elia blijken ineens met hem 
te staan praten. Die wonderlijke verschijning 
laat iets zien van de andere manier van zijn, 
waar we met Jezus naar toe leven in deze 
Veertigdagentijd. Zouden onze gezichten ook 
al een beetje stralen als we samen de Maaltijd 
van de Heer vieren deze zondag? 

Bij de kerkdiensten 
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Jarigen in de komende periode     

Mw. Tine Valk-Schouten – 24 januari – 86 jaar 
Mw. Stijntje Riemersma-Abbring – 24 januari – 
83 jaar 
Dhr. Rinus Haars – 25 januari – 93 jaar 
Dhr.  J. Gaaf – 25 januari – 97 jaar 
Dhr. S. Ordeman – 31 januari – 84 jaar 
Dhr. G.P. Klok – 5 februari – 75 jaar 
Dhr. Cor Zonneveld – 7 februari – 80 jaar 
Mw. Gré Mars – 12 februari – 83 jaar 
Dhr. Jan den Rooijen – 22 februari – 90 jaar 
Mw. Marion Spaans – 24 februari – 87 jaar 

Huwelijksjubileum 

Dirk en Wijnie Klok – 13 februari –  
50 jaar getrouwd ! 
 

Vrouwenvereniging ‘Tot arbeid geroepen’ 
 
Op zondag 15 december namen we afscheid 
van de Vrouwenvereniging ‘Tot arbeid geroe-
pen.’ Na 64 jaar ging de vrouwenvereniging 
met vervroegd pensioen. De vrouwenvereni-
ging heeft veel betekend voor de kerk, zoals u 
in de vorige Verbinding hebt kunnen lezen. De 
laatste leden van de vrouwenvereniging kre-
gen een amaryllisbol uitgereikt.  
 

We blijven in herinne-
ring houden  
hoe content en tevre-
den ze hun werk van 
omzien naar elkaar, 
naar onze gemeente en 
kerk hebben gedaan.  
Zo te leven is het ware 
leven, dat is het leven 
dat in ons allen tot 
bloei mag komen: het 
goede doen en daar blij 
mee zijn! 

 

 
Lichtjestocht groot succes! 
 
Tussen de twee- en driehonderd mensen ge-
noten afgelopen zaterdag 21 december van de 
Lichtjestocht! Gelukkig was het net droog in de 
tijd toen de Romeinse soldaten de mensen op 
weg stuurden naar Betlehem. De herberg was 
vol, maar de wijzen stuurden ze door naar de 
herders. Gesterkt door wat chocolademelk en 
een kerstkransje hoorden ze daar de engelen 
zingen en vonden toen Jozef en Maria met het 
kindje Jezus in de stal. In een feestelijke kerk 
speelde de fanfare en stond een drankje klaar. 
Het was een prachtig evenement - een groot 
compliment aan de organisatie en de mede-
werkers. 

Kerkbalans 2025 van 11 tot 25 januari. 
 
De Actie Kerkbalans 2025 wordt weer gehou-
den Ook onze gemeente doet hier aan mee. 
In de week van 13 januari zal aan onze leden 
door een vertegenwoordiger van de kerk een 
envelop worden uitgereikt, welke in de week 
daarna weer wordt opgehaald. In de bijge-
voegde brief kunt u lezen waar het geld van 
Actie Kerkbalans aan wordt besteed. 
Op het strookje kunt u aangeven hoeveel u dit 
jaar denkt te geven. Het resultaat zal in de vol-
gende Verbinding bekend worden gemaakt. 
Alvast bedankt voor uw toezegging. 

Giften 
 
Naast onze leden hebben we ook een groot 
aantal vrienden, die het belangrijk vinden dat 
de kerk een plaats heeft in onze dorpen. Fijn 
dat velen ons financieel willen steunen. Van 
hen ontving onze gemeente in het afgelopen 
jaar een totaalbedrag van € 4.490,00. Alle ge-
vers onze grote dank! 
     

Uit de gemeente 
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Confettikerk zaterdag 1 februari 
 

 

 

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn  
hartelijk welkom bij de Confettikerk op  
zaterdagmiddag 1 februari in de Kerk van  
Zuiderwoude.   
Het thema is ' We hebben elkaar nodig' 
Natuurlijk gaan we er weer een gezellige  
middag van maken.  
Start: 16:30 uur 
Soep en brood: 18:00 uur 
Ook ouders zijn hartelijk welkom.  
We kijken naar je uit en kunnen bijna niet  
wachten.  
 
Tot gauw. 
Netty  (N.Hoogendoorn-Morees ) 

 

 

 

 

Woensdagwandeling 5 februari 
 
Wandelen is een mooie manier om te medite-
ren. Op elke eerste woensdag van de maand 
wandelen we na een korte vesper om 10.00 uur 
eerst een stuk in stilte met een vraag.  

 

Op de terugweg wisselen we twee-aan-twee uit 
wat er bij ons boven kwam. En bij de meege-
brachte lunch in de kerk delen we in de comple-
te groep waarover we het hebben gehad. 
Wandelen is een mooie manier om te medite-
ren. Op elke eerste woensdag van de maand 
wandelen we na een korte vesper om 10.00 uur 
met een vraag eerst in stilte een stuk.  
Op de terugweg wisselen we twee-aan-twee uit 
wat er bij ons boven kwam. En bij de meege-
brachte lunch in de kerk delen we in de comple-
te groep waarover we het gehad hebben.  
Op woensdag 5 februari vertrekken we vanuit 
de kerk in Broek in Waterland. We lezen de 
Psalm van de zondag daarna, Psalm 138, waarin 
David God toezingt: “Ik wil u loven met heel 
mijn hart… uw naam loven om uw liefde en 
trouw.” Loven wij God ook in ons leven? Waar-
om wel of niet, en wat betekent dat dan? 

Winterwandeling  
zaterdagmiddag 15 februari 2025 
 
Dit jaar willen we voor de laatste keer de win-
terwandeling organiseren. Deze keer lopen we 
in Edam een afstand van ongeveer 5 kilometer. 
Het precieze programma is nog niet bekend 
maar ontvangt u bij aanmelding. Na de wande-
ling bent u van harte uitgenodigd om in de kerk 
van Zuiderwoude erwtensoep te komen eten. 
Kunt u niet meewandelen dan bent u toch uit-
genodigd om mee te eten. 
De maaltijd begint om 17.00 uur en de kosten 
zijn € 12,00 p.p. Opgeven kan tot 10 februari bij 
Ed en Adrie Honingh tel. 020-4033243 e-mail: 
edenadrie@hetnet.nl 

 

 

 

 

Activiteiten 

mailto:edenadrie@hetnet.nl
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Concert van The Oldtime Stringband  
In de kerk van Zuiderwoude op zondag 9 februari om 16 uur. 

The Oldtime Stringband speelt een mooie mix van bluegrass, americana en folkmuziek. 
Hun aanstekelijke muziek is vrolijk en energiek en met hun melodieuze zang spettert het podi-
um van de muzikaliteit. Ze laten een mix van eigen nummers, traditionals en covers horen. 
Een samenspel van twee gitaren, fiddle, banjo, mandoline, contrabas, vier stemmen en daarbij 
gevoegd de stem van zangeres Shelly O’day maakt het afwisselende herkenbare geluid van de 
band. In twaalf jaar tijd hebben ze vier goed ontvangen CD’s uitgebracht. 

Ze reisden met vijf muzikanten vaak vanuit Hoorn op tournee in ons land en van België via En-
geland naar Californië; nu nodigen we u uit om van ze te genieten in Zuiderwoude. 

Entree: Kaarten à € 15,-, uitsluitend pinbetaling, tot 18 jaar gratis toegang, inclusief drankje. 
Kaarten reserveren via jeanneklein@planet.nl 

The Oldtime Stringband bestaat uit: 
Ton Knol – gitaar, mandoline & zang (vader van Tim Knol)                 
Ruud Spil – banjo & zang 
Shelly O'Day – zang, gitaar & autoharp 
Lidewij de Vries – fiddle & zang 
Nico Druijf – contrabas, zingende zaag & zang 

Meer informatie: Cultuur in de kerk Zuiderwoude – Concerten, lezingen en exposities en 
www.theoldtimestringband.nl 
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Van de predikant 

 

Het was mijn eerste Kerst in Zuiderwoude-
Uitdam-Broek in Waterland.  
Een aantal dingen die mij opvielen: 

 

Bij de ‘Lessons and Carols’ in Monnickendam:  
een kerstboom die alleen van voren versierd is, ziet er vreemd uit als je ernaast zit op het podium. 
 
Bij het Samen Zingen in Broek in Waterland: mensen geloven een dominee niet automatisch. Ve-
len zeiden dat ze eerst dachten dat ik het maar verzonnen had toen ik vertelde dat het eerste wat 
ik van Broek had meegekregen was: mensen die ‘Ik haat je!’ riepen en met borden gooien. 
 
Bij het Ouderenkerstfeest in Zuiderwoude: mensen smeren boter op een plakje kersttulband alsof 
het een boterham is. 
 
Bij de Lichtjestocht: wat zijn veel mensen geïnteresseerd in het kerstverhaal, zelfs als regen en 
wind dreigen. 
 
Bij de Kerstnachtdienst: als je de liturgie niet op pdf aanlevert, is er de kans dat je plaatjes over 
elkaar heen schuiven. 
 
Bij de Kerstmorgendienst: wanneer je vertelt dat de vogel van de tekening in de liturgie groen is 
met een rode snavel, gaan mensen op zoek naar kleurpotloden. 

Bij de Oudjaarsvesper: wat hebben mensen indrukwekkende verhalen te vertellen als je ze vraagt 

iets te delen van wat ze mee willen nemen het nieuwe jaar in. 

Bij het Nieuwjaarsconcert: zonder elektriciteit is de kerk in Zuiderwoude bijzonder sfeervol. 

Bij de Driekoningenviering: als je mensen een opdracht geeft iets op te schrijven – zoals in dit ge-

val wat je in dit nieuwe jaar hoopt te kunnen geven – willen ze graag dat het nagekeken wordt. 

Al met al was het een leerzame en mooie kerstperiode! Mede namens Johanneke wens ik jullie 

allemaal een gezegend en goed 2025! 

           Ds. Hermen Kroesbergen 
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The Fishermen’s Trail 
2 februari | 15.00 –17.00 uur | € 7,50  

Een wandelverhaal over vaderschap, loslaten 
en de kunst van het genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

‘The Fishermen’s Trail’ is één van de mooiste 
wandelingen die je in Europa kunt maken. Het 
pad maakt deel uit van de Rota Vicentina in 
het zuidwesten van Portugal, een wandel-
tocht die iedereen, ook de beginnende wan-
delaar, in een week kan maken. Zeker langeaf-
stands-wandelaar Tim Voors! (inwoner van 
Broek in Waterland) 
Met etappes van zo’n 20 kilometer per dag en 
zon, zee en een comfortabel bed binnen 
handbereik is dit de ultieme instap-wandeling. 
Lekker uitwaaien, genieten van het heerlijke 
eten en tóch de volle ervaring van het wande-
len. Of zoals de Portugezen zeggen 
‘Aproveitar’. 
Tim maakt deze trip in gezelschap van zijn 
dochter Antonia. Samen lopen ze 100 kilome-
ter langs dit oude visserspad. In de warme 
voorjaarszon volgen ze de trail door het mulle 
zand en over hoge kliffen. Ze zwemmen elke 
dag in zee, surfen, eten veel gegrilde vis en 

voeren lange gesprekken. 
Na een week nemen vader en dochter af-
scheid en vervolgt Tim zijn tocht langs de ein-
deloze Atlantische oceaan, rich-
ting Sagres, ‘het einde van de wereld’.  
Onderweg maakt hij tekeningen en denkt hij 
na over de relatie met zijn kinderen die bijna 
het huis uit zijn. 

Otilka Quartet in concert  
Zondag 16 maart 2025 | 15.00 uur | 
16.15  uur | €19,50 | geen pauze  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Otilka Quartet, met Iris van Nuland en 
Lucien Renette op viool, Francisca Galante op 
altviool en Stefano Bruno op cello, is een dy-
namisch en internationaal ensemble, dat het 
publiek blijft boeien met een frisse kijk op de 
wereld van de klassieke muziek.  
Het Otilka Quartet, opgericht in september 
2020 aan het Conservatorium van Amster-
dam, is ontstaan uit een gedeelde passie voor 
klassieke muziek en de intentie om de gren-
zen van het traditionele strijkkwartet te ver-
leggen.  
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26 januari: Bartiméus 

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland 

die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een 

meervoudige beperking hebben of problemen 

ervaren met zien door bijvoorbeeld niet-

aangeboren hersenletsel. Bartiméus stelt alles 

in het werk om mogelijk te maken, dat men-

sen met een visuele beperking het leven kun-

nen leiden dat bij hen past. Zij doen veel aan 

onderzoek, diagnostiek en behande-

ling,begeleiding en advisering door het hele 

land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzienin-

gen en vormen van dagbesteding. Het is be-

langrijk om alle kennis en ervaring die zij in 

huis hebben te delen met anderen: familiele-

den, professionals in de zorg of in het onder-

wijs, overheden en bedrijven. Dat doen zij 

omdat zij geloven in een samenleving, waarin 

iedereen kan meedoen en waar ook mensen 

die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen 

ontplooien. Steun dit werk! 

www.bartimeus.nl 

 

2 februari: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 

Noodhulp en rampenpreventie in Ethiöpie 

Er dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, 

Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhou-

dende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen 

dood en sterven dieren. Via het internationale 

kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met 

onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld 

worden, vooral aan de meest kwetsbaren. 

Daarnaast steunen we daarmee ook rampen-

preventie: boeren en boerinnen leren vrucht-

bare grond vasthouden, de bodem irrigeren 

en nieuwe gewassen verbouwen, die tegen 

droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm 

om te zien wanneer ze kunnen planten en 

oogsten. Ook leren ze over andere bronnen 

van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze 

minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

Geef aan de collecte voor noodhulp en ram-

penpreventie in Ethiopië of maak uw bijdrage 

over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië. 

Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie 

9 februari: Kerk in Actie, Noodhulp 

Tussen hoop en vrees. Dat is het gevoel dat bij 

veel christenen in 

Syrië leeft na de 

omwenteling van 

het regime. Een 

wrede dictator is 

gevallen, maar 

wat brengt de toekomst? Wie krijgt de macht 

en wat bekent dat voor de vrijheid van de 

kerk? 

De kerk in Syrië is kwetsbaar. Tijdens de 13 

jaar durende burgeroorlog zijn miljoenen 

mensen het land ontvlucht. Kerken zijn klei-

ner geworden, maar hun betekenis blijft even 

groot. In donkere tijden zijn zij bakens van 

licht. Ze bieden mensen niet alleen voedsel, 

onderdak en troost, maar ook moed om door 

te gaan. Ze houden de hoop levend. 

Vanuit Nederland staan wij al jarenlang 

schouder aan schouder met kerken wereld-

wijd, ook in Syrië. Juist in deze onzekere tijden 

willen wij hen laten voelen dat zij niet alleen 

staan. Daarom vragen wij u vrijmoedig om 

een gift, zodat deze kerken hun onmisbare 

werk kunnen blijven doen. U kunt uw gift voor 

het noodhulpprogramma van Kerk in Actie 

overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 

0457 457 457 o.v.v. Noodhulp.  

Diaconie 
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16-februari: Kerk in Actie Binnenland diaco-

naat: Omzien naar gevangenen in Nederland 

 

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 

mensen in de gevangenis terecht voor een 

korte of langere gevangenisstraf. Kerk in Actie 

reikt (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 

familie een helpende hand om te werken aan 

herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse or-

ganisatie die omzien naar gevangenen, hun 

partners en hun kinderen, die hen bezoeken 

tijdens de detentie, maar die hen ook een 

nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

Steun via het programma Binnenlands Diaco-

naat van Kerk in Actie het werk voor gevange-

nen en geef in de collecte. Of maak je bijdra-

ge over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat februa-

ri. Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen 

23 februari: De Regenbooggroep 

 

De Regenbooggroep in Amsterdam zet zich in 

voor mensen in armoede. Zij bouwen aan een 

stad waar plek is voor iedereen. Dakloos, psy-

chiatrische problemen, gebukt onder schul-

den, verslaafd of eenzaam.  

 

 

Ongeveer 1200 vrijwilligers ondersteunen 

deze mensen. In negen inloophuizen (waar 

dagelijks 600 bezoekers komen) geven zij aan-

dacht en zorg. Ook bieden zij dagbesteding en 

hulp van maatschappelijk werkers. Mensen 

die net op straat zijn komen te staan helpen 

zij aan een kamer bij een particulier, een tij-

delijke woning of andere oplossing om afglij-

ding te voorkomen. Hun basis is barmhartig-

heid, omzien naar een ander, helpen wie 

geen helper heeft. Wij kunnen dit werk steu-

nen door een gift in de collecte! 

www.deregenboog.org 

2 maart: KiA Voorjaarszending (Kinderen in de 

Knel) Egypte, Huiselijk geweld bestrijden 

 

In Egypte was seksueel en gender gerelateerd 

geweld in de huiselijke kring altijd al een 

groot probleem, maar door de toenemende 

armoede neemt het alleen maar toe. De Pres-

byteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan 

een veiliger en vrediger samenleving. Met 

steun van Kerk in Actie worden kerkleiders 

van lokale gemeenten getraind om het pro-

bleem bespreekbaar te maken. Daarnaast 

worden verzorgers van kinderen toegerust in 

het beschermen van de jonge generatie tegen 

geweld en misbruik 

Geef in de collecte en steun via het program-

ma Zending van Kerk in Actie het werk van de 

kerk in Egypte en andere zendingsprojecten 

wereldwijd. Of maak je bijdrage over op NL 

89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte voorjaarszending . 
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9 maart: Chris en Voorkom 

Al heel jong kunnen kinderen en jongeren 

worstelen met grote problemen. Zelf komen 

ze er vaak niet uit. Daarom biedt de  

‘Stichting Chris en Voorkom’ op verschillende 

gebieden hulp. ‘Het is naar thuis.  

Ik snijd mezelf steeds dieper en vaker.’  

Dit schrijnende voorbeeld is een van de vele 

berichten waar Chris dagelijks mee te maken 

krijgt.  

Chris biedt kinderen en jongeren een  

hulplijn via chat, e-mail en telefoon.  

Zo kunnen zij (anoniem) hun hart luchten.  

De gesprekken gaan onder meer over the-

ma’s als depressie, zelfdoding, eetproblemen,  

seksueel misbruik of mishandeling.  

Ook verzorgt Chris met het jeugdpreventie-

werk van ‘Voorkom’ verschillende trainingen 

op scholen en andere organisaties.  

Voor jonge mensen, maar ook voor hun op-

voeders biedt Chris een luisterend oor, een 

opstap naar professionele hulpverlening. 

Door een gift in de collecte kunnen wij het 

werk van Chris en Voorkom steunen. 

www.chrisvoorkom.nl 

 

 

 

16 maart:  

PKN Missionair werk: Kliederkerk 

 

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missio-

naire vorm van kerk-zijn. De Protestantse 

Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken 

met materiaal, trainingen en inspirerende 

bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftij-

den samen meer over de Bijbel kunnen leren 

en samen kunnen vieren en eten. 

Kliederkerk brengt jong en oud, niet-

gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. 

Kinderen, tieners, ouders en grootouders ont-

dekken op een creatieve manier de bijbelver-

halen en de betekenis daarvan voor hun ei-

gen leven. Meer lezen: kerkinactie.nl/

collecterooster 

De diaconie beveelt alle collectes van harte 

aan! Bij voorbaat dank! 
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Film 

Filmmiddag 

 

In februari zal er weer een filmmiddag gehouden worden. De precie-
ze datum weten we nog niet, dus houdt de website en nieuwsbrief 
daarvoor in de gaten! We hebben een film uitgezocht bij het thema 
dat Nelson Mandela zo mooi verwoordde in zijn inaugurele rede in 
1994: “Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.  
 
Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht. Niet de duister-
nis, maar het licht in ons, is wat we het meeste vrezen. …  
Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te 
houden. We zijn bestemd om te stralen.  
En als we ons licht laten stralen, schept dat voor de ander de  
mogelijkheid hetzelfde te doen.” 

 

Vespers in Monnickendam 

De Vespers worden in de Veertigdagentijd gehouden elke woensdag om 19.00 u.  

Op 5 maart in de katholieke kerk  Monnickendam.  

Op 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april en 16 april in de Vermaning, Weezenland 5,  

Monnickendam 
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Jeugdpagina  

 

 
 

Valentijnsdag, 14 februari, is de dag van de liefde. Op deze dag 
kun je iemand die je heel leuk vindt, of op wie je misschien in 
het geheim verliefd bent een anonieme, lieve kaart sturen of je 
geeft een klein cadeautje. Je kunt ook deze woordzoeker ver-
sturen met een geheime oplossing. Hij of zij moet eerst alle 
woorden vinden. Hoe cool is dat!! 

Maar je kunt ook de liefde op een leuke 

manier doorgeven. Hier zijn 10 tips voor 

kinderen. Ouders en grootouders kun-

nen daarbij helpen. 

1.Ga buiten op zoek naar een paar 

mooie stenen. Thuis beschilder je de 

stenen met verf, nagellak of marker. 

Leg de versierde steen daarna weer 

terug in de natuur. De gelukkige vinder 

is vast heel blij met deze vrolijke 

zwerfkei!  

2. Verras iemand met een lie-

ve stoepkrijtboodschap voor de deur. 

Of ga voor je eigen deur een kunstwerk 

met een lieve boodschap stoepkrijten.  

3. Geef iedereen op deze dag éxtra veel 

complimentjes over wat je in ze waar-

deert. Dat vinden ze vast heel lief!  

4. Toon je mooiste glimlach, vorm een 

hartje met je handen en laat een klas-

genoot een foto van je maken en verstuur deze naar je vrienden/familie via je mobiel. 

5. Bak thuis hartjeskoekjes en breng deze rond in een zelfgemaakt doosje.  

6. Draai de hele dag door jullie favoriete liefdesliedjes.  

7. Neem een lieve videoboodschap (evt. samen met je ouders) op en stuur deze naar een lieve 

vrienden of familie.  

8. Iemand in huis doet mooie rode lippenstift op (niet waterproof) en geeft iedereen in het gezin 

een dikke smakkerd op de wang. Daarna mag een selfie voor vrienden en familie natuurlijk niet 

ontbreken ! 

9. Laat namens het  gezin een mooie roos bezorgen bij opa en oma, bij vrienden of iemand die 

ziek is. 

10. Bij het eten: snijd een cherrytomaatje diagonaal door en draai 1 kant om. Samen vormen de 

twee helften nu een hartje.  

 

Valentijnsdag 

14 februari 
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 020-4031388 

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkgebouw: Kerk Uitdam 

Uitdammer Dorpsstraat 43,  

1154 PT Uitdam    

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 

 

Colofon: Verbinding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Waterland. 

Ingezonden stukken ter beoordeling van de redactie: Cora Vlaming, Hermen Kroesbergen,  

Ruud Gortworst (samenstelling blad). Correcties: Netty Hoogendoorn 

 

Coördinatie verspreiding:  Ed Honingh (Zuiderwoude-Uitdam) 020-4033243 en  

Henk de Ruiter (Broek) 020-4031635 

Fotografie: Cover, Adrie Honingh (Zuiderwoude 2007) pagina 2,19,20  Ruud Gortworst (2025-

Oosterkerk Amsterdam, project Genesis } 

Vrijwillige bijdrage voor Verbinding: NL41RABO 0310717671, Protestantse gemeente te Zuiderwoude

-Uitdam-Broek in Waterland. Omschrijving: kerkblad Verbinding. 

Kopij voor 24 februari 2024 versturen naar: kerkbladVerbinding@outlook.com   

 

Protestantse Gemeente 

          in Waterland 

mailto:npnielsen@ziggo.nl
http://www.broekerkerk.nl
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Inzameling voor de Voedselbank op zaterdag 25 januari  

In de kerk van Broek in Waterland: van 11.00 tot 13.00 uur. 

In de kerk van Zuiderwoude: van 11.00 tot 12.00 uur. 

Ook in onze regio zijn veel mensen afhankelijk van de voedselbank. In de voedselbank van Pur-

merend wordt wekelijks een groot aantal pakketten klaargemaakt en uitgedeeld.  

Alles wat in onze regio wordt ingezameld gaat daarnaartoe. 

Wat kunt u meenemen: 

Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom! 

Bijvoorbeeld: 

Pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente.  

Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. 

Helpt u ook mee om dit werk mogelijk te maken? 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven! Wilt u de voedselbank ondersteunen 

met een gift, dat kan op rekening van Stichting Purmerendse Voedselbank 

NL13RABO0120354608. 

Diaconie van de Protestante Gemeente Zuiderwoude - Uitdam - Broek in Waterland 

 

 Maatschappelijke Stage  
Op zoek naar een plek voor je maatschappelijke 

stage waarbij je in contact komt met verschillen-

de leeftijdsgroepen en de breedte van het ker-

kenwerk? Protestantse Gemeente Zuiderwoude, 

Uitdam en Broek in Waterland biedt maatschap-

pelijke stageplekken met uiteenlopende activi-

teiten. Te denken valt aan het kinderwerk van 

de Confettikerk, mee helpen bij vieringen, ou-

derenactiviteiten of bij grote projecten zoals de 

Lichtjestocht. 



  

 

 

‘Overweeg’ 
 door: Marleen Hengelaar-Rookmaaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Carter: Overweeg (Consider, 2010) , olieverf/mixed media op berkenhout, 90 x 90 cm. 

Achttien lege vogelhuisjes van krantenpapier met teksten over de woningmarkt hangen aan dor-
re takken tegen een gitzwarte achtergrond. In contrast hiermee zit een kleurig vogeltje op een 
mooie lentedag tussen de bloeiende fruitbomen op een tak boven haar nest. Het is maar een 
schamel nest van takjes en stro, open en bloot voor weer en wind, maar er liggen wel drie vrucht-
bare eieren in. 
‘Consider’ (Overweeg) heet dit schilderij uit 2010 van de Amerikaanse kunstenares Teresa Carter. 
‘Kijk dan naar de vogels in de lucht, jullie hemelse Vader zorgt voor ze.  
Zijn jullie niet meer waard dan zij?’ Wij zijn geneigd ons eindeloos zorgen te maken over ons  
materiële wel en wee. De meeste schrikbeelden worden nooit bewaarheid, maar soms slaat het 
noodlot toe en moet je verhuizen naar een ‘minder’ huis of sta je opeens op straat. Het zal je 
maar overkomen. 

Gelukkig als je beseft arm te zijn, zegt Jezus. Dan weet je dat je je lot niet kunt beheersen, dat je 
soms met weinig moet zien rond te komen, maar ook dat God altijd dichtbij je blijft en voor je 
zorgt. Dan mag je je rijk en veilig weten. Net als dit vogeltje. 
Bijbellezingen: Jesaja 49:13-18; Psalm 62; Matteüs 6:24-34   

 

Beeldmeditatie 
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Door muziek en liederen zijn we met elkaar verbonden 

en met het licht van binnen en van buiten .. 
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In de Oosterkerk in Amsterdam waren er in januari en februari bewegende projecties te zien over het  

ontstaan van de aarde op het plafond van de kerk. 

 Het project Genesis was een onvergetelijke kunstzinnige ervaring, mede door de indrukwekkende 

 muziek. Zichtbaar werd het ontstaan van materie, planeten ,licht, bloemen en planten, dieren en 

 uiteindelijk de mens . 


